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Het verhaal van de familie  Schut. 
 
Omstreeks 1880 voelde de Doopsgezinde gemeente te Ballum de behoefte de oude kerk aan de 
Nesserweg te vervangen door een nieuwe kerk. Deze moest in het centrum van het dorp komen 
op een vrij liggend stuk grond. 
Om de benodigde financiële middelen bijeen te krijgen werden zustergemeenten uit diverse 
plaatsen aangeschreven. Velen gemeenten reageerden met een donatie waarbij het opvalt dat 
veel werd ontvangen uit Zaandam en omstreken. 
Ook ontving de Doopsgezinde gemeente een brief uit Friedrichstadt a.d. Eider in Noord-Duitsland. 
Deze brief vermelde dat de kerkeraad van de Mennonite gemeente 200 Mark beschikbaar stelde. 
Tevens werd in dit schrijven vermeld dat de 'kirchenvorsteher' 80 jaar geleden het levenslicht in 
Nes op Ameland aanschouwde. 
Tevens werd een in het Nederlands gestelde brief ontvangen van Jelle Janszoon Schutt, de 
'kirchenvorsteher', met de vermelding dat hij geboren was op 11 november 1802 in Nes op 
Ameland. 
Mijn belangstelling was gewekt en in het voorjaar van 1996 togen we naar Friederichstadt. Deze 
plaats die ik al eens eerder had bezocht is van oorsprong een hansestad welke door de Nederlan-
ders is gesticht en veel overeenkomsten vertoont met Amsterdam maar dan in het klein. 
De brief die Jelle Janszoon Schutt schreef werd dus het begin van mijn onderzoek en ik laat deze 
brief hier onverkort volgen. 
 

 
Aan de Kerkenraad der Doopsgezinde gemeente op Ameland 

Friedrichstadt    mei 1882 
Eerwaarde Broeders! 
Uit Uw geëerde voorschrift dd. 27 maart aan de kerkenraad onze gemeente, hebbe ik met 
 deelneming vernomen, dat de toestand van de Menniste kerke in Ballum dienaardig 
dat een vernieuwing voorgenomen moet worden, En dan, dat die daartoe benodigde 
penningen door de leden der Gemeente niet kunnen te zamen gebracht worden. Derhalven 
U in de noodzakelijkheid gekomen zijd, de hulp van de Mennisten Gemeenten in aanspraak 
te nemen. Wij hebben dan ook, daar de wijnige leden zeer schaars gesteld zijn uit onzen 
huishoudingskas 200 Reichsmark (omtrent 120fl) tot uw kerkenbouw uitgezet die U wel 
reeds ter hand gekomen zijn. 
Daar ik als op Ameland geboren, mij sterk voor dit eiland interessere heb ik, daar ik heden 
mijn vijftig jaren bestaan en bewoninbg van mijn huis, waar alleen het vermissen van mijn 
egtgenote kwalijk is buitendien kan ik ons lieve Heer niet genoeg danken, voor alle zegening-
en die ik in dit afgelopen tijdperk van hem ontvangen heb. Wanneer ook deze lange tijd niet 
zonder meenig ongemak afgelopen is, zoo zijn de goede Dagen meer die dan de ongenaame 
in vergetenheid brogten en ik alleen te loven en danken heb. Derhalve is het mij lief U als 
dankoffer tot bijdrage van uw kerk te bouwen twee honderd gulden bij te sturen, die aanleg-
gen ik Uw overzende, met het verzoek dezelve van mij aan te neemen en over de ontvangst 
mij te berichten. 

Met heilbede voor U en Uwe Gemeente  
Uw DW dienaar 
Jelle Janszoon Schutt 
geboren tot Nes op Ameland 1802 den 11 November. 
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Tijdens mijn bezoek aan Friedrichstadt heb ik het stadsarchief aldaar op gezocht en verteld wat 
het doel van mijn bezoek was. Mij werd met veel enthousiasme verteld over de 'oude 
Burgemeester' van Friedrichstadt Her Schutt.   
Ook kreeg ik een levensbeschrijving mee van de familie Schutt deze levensbeschrijving is zo 
interessant dat ik heb gemeend deze verder te moeten uitwerken. Jan Jelles Schutt was niet alleen 
tot Burgemeester van Friedrichstadt gekozen maar verkreeg ook een hoge onderscheiding van 
de Deense Koning. In de beschrijving van de familie Schutt wordt duidelijk waaraan hij dit 
verdiende. Het verhaal van deze familie begint bij de stamvader Jochem Adams Schutt en wordt 
verteld door Jelle Janszoon Schutt. met aanvullingen mijnerzijds. Op de Mennonite begraafplaats, 
in Friedrichstadt, bij de oude Mennonite kerk, welke niet meer in gebruik is, ligt de familie Schutt 
begraven. 
In deze beschrijving wordt verteld dat Jan Jelles Schutt door Frederik VI van Denemarken tot 
Ridder werd geslagen. Ook wordt de beschieting van Friedrichstadt beschreven. Dit vereist 
wellicht enige verduidelijking. 
In de tijd dat dit verhaal speelt kwamen de Deense Koningen uit het huis Oldenburg achtereen-
volgens waren dit van 1808 tot 1839 Frederik VI, van 1839 tot 1848 Christian VIII en van 1848 
tot 1863 Frederik VII. 
Friedrichstadt, waar zich dit verhaal afspeelt, behoorde tot aan de Deens-Pruisische oorlog, 
bekend als de eerste Sleeswijkse oorlog, van 1848 tot 1850 aan Denemarken en was daarmee een 
belangrijke Deense haven. Uiteindelijk werd Sleeswijk en dus ook Friedrichstadt bij Duitsland 
gevoegd. Het gevolg was dat Denemarken niet meer over goed bereikbare haven kon beschikken. 
Om dit probleem op te lossen werd Esbjerg gesticht.  
Na deze oorlog, waardoor vele woningen werden vernield, liet Jan Jelles Schutt twee mooie zeer 
ruime woningen in Friedrichstadt bouwen. 
 
De Familie Schut behoorde oorspronkelijk tot de Foppe Ones gemeente op Ameland, Jan Jelles 
was gedoopt op 23 januari 1803. Nadat in februari 1804 deze gemeente was opgegaan in de Jan 
Jacobs gemeente kon Sorgdrager op 23 juli 1804 attestatie verlenen aan Jan Jelles Schut bij zijn 
vertrek naar Friedrichstadt. Op 20 mei 1804 werd attestatie verleent Pietke Jocems Schut, 
gedoopt 5 november 1796, zij vertrok naar Monnikendam en op 18 decmber 1890 werd attestatie 
verleent aan Pietke Jelles Schut zij was gedoopt op 5 november 1796, ook zij vertrok naar 
Monnikendam.    



 

 
3 

   
 
WAT ONZE GROOTVADER VERTELDE 
 
  Door het door de familie Classen ingediende bezwaar tegen de beschikking van mijn zuster over 
haar nalatenschap en de -om dit te bereiken - gedane misplaatste bewering dat ik een naamloos, 
ondergeschoven kind zou zijn, dus dat ik niet de zoon van burgemeester Schütt ben, waarvoor ik 
82 jaar gehouden ben, heb ik besloten om de geschiedenis van onze familie Schutt voor zover die 
mij bekend is uit verzamelde gegevens     hier voor jullie op te schrijven. 
Friedrichstadt a/d Eider. November 1885.   get.J.J.Schütt jr.                                    
                       ----------- 
 
  Onze voorvaderen, die belijdend lid waren van de Mennonieten of beter gezegd van de 
Doopsgezinde Gemeente, zijn voor vervolging vanwege hun geloof naar het hertogdom Schleswig, 
naar de stad Tönning en het landschap Eiderstedt gevlucht, waar de Mennonieten door de genade 
van hertog Frederik godsdienstvrijheid hadden verkregen. Waar onze voorvaderen precies 
vandaan gekomen zijn, is me onbekend, maar velen moeten jaren in het westelijke gedeelte van 
Eiderstedt hebben gewoond, omdat ze in het bezit van diverse boerderijen waren, maar ik kan 
maar twee bezittingen bij name noemen. De ene is de boerderij die het raadlid Eggers in zijn bezit 
had en dan nog de molen met de erbij behorende landerijen in Alt -Augusten Koog. 
Bovendien vermoed ik ook de drie boerderijen in Neu-Augusten Koog. 
Dat onze voorvaderen toendertijd in groot aanzien en rijk aan bezit moeten zijn geweest, bewijst, 
dat ze een eigen haven hadden aangelegd, die tot op de dag van vandaag Tete Adams haven, naar 
onze familie wordt genoemd. 
Onze stamvader waarmee ik begin, heette JOCHEM ADAMS SCHÜTT. 
Het was destijds gewoonte, dat een jongeman van het platteland niet in aanzien stond, als hij niet 
een zomerreis naar Holland had gemaakt, om daar zelf de hooi-en graanoogst mee te maken en 
dan met een zak vol geld terug te komen of met mooie cadeaus voor zijn liefje. Onze voorvader 
ging dus ook ongeveer in het jaar 1722 of 1723 naar Holland, om er zoals gezegd de oogsttijd mee 
te maken om daarna weer terug te keren. Intussen deed hij het anders. Hij maakte op het eiland 
Ameland kennis met een jonge vrouw. Hij trouwde met haar en vestigde zich in het dorp Nes. 
Over de stamboom van dat gezin, dat wil zeggen van die vrouw, alsmede over geboorte- 
huwelijks-en sterfdag van allebei, ben ik niets te weten gekomen. Alleen, dat ze allebei jong 
gestorven zijn en twee jeugdige, onmondige kinderen hebben nagelaten. 
Van hen heette de oudste HANS JOCHEM SCHÜTT, geboren op 6 mei 1724. De naam van zijn 
jongere broer is me niet bekend, maar bovengenoemde is mijn overgrootvader, de stamvader van 
onze lijn, waarmee ik ons geslachtsregister ga beginnen. Voor die tijd wil ik nog mededelen, wat 
er over hem bekend is. Nadat onze stamvader Jochem Adams Schütt gestorven is, zijn na hem zijn 
ouders en oom in Westerhever of omgeving gestorven. 
Hun nalatenschap werd vanwege de minderjarigheid van bovengenoemde Hans Jochems Schütt 
en zijn broer onder curatele gesteld. Of en hoe het kon gebeuren, dat deze bezittingen met 
toestemming van de voogden konden worden verkocht, begrijp ik niet, maar genoeg, het is 
gebeurd. Toen mijn overgrootvader de leeftijd van jongeling had bereikt, sprak hij met een maagd 
Pietke Jelles en vroeg, of ze geneigd was om met hem in het huwelijk te treden. Ze weigerde met 
de volgende redenen: 
Ik weet, dat jullie, zodra je broer meederjarig wordt, vanwege een erfenis, die jullie zoals men 
zegt onthouden is een proces willen aanspannen. Er kunnen in een huwelijk zoveel onverwachte 
dingen gebeuren, maar ik wil niet meteen na mijn huwelijk in een proces verwikkeld raken. Als 
het proces afgelopen is en we allebei nog vrij zijn, kom dan terug. Dan wil ik je aanzoek met 
genoegen accepteren. Zijn liefde voor het meisje was groter dan die voor zijn bezitting, dus ging 
hij weer naar haar toe. Hij zei: Ik beloof je, dat ik me niet persoonlijk met het proces zal bemoeien 
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en als mijn broer meerderjarig wordt, geef ik hem een kapitaal, waarmee hij het proces kan 
voeren. Daarover was de maagd tevreden. Ze trouwden. Zodra zijn broer meerderjarig was, gaf 
hij hem een volmacht om het proces voor hem te voeren en hij stelde hem het benodigde kapitaal 
ter hand. Dit proces heeft circa 40 jaar geduurd. De jongere generatie accepteerde een akkoord, 
waardoor mijn overgrootvader het ingezette kapitaal terugkreeg. Maar de andere partij schijnt 
een flinke winst te hebben gemaakt. 

De jongere broer van Hans Jochem Schut waar over geschreven wordt; heette Jacob Jochems 
Schut Hij heeft van 1752 - 1753 als commandeur op een walvisvaarder gevaren en heeft in 
dat jaar 3,5 walvissen gevangen. In de lijsten van Dekker genoemde zeebrieven wordt Jacob 
Jochem 
Schut genoemd in de jaren 1755, 1757, 1758, 1759 steeds voor de jonge Arnoldus en in 1763 
voor de Pieter en Jacob. (O. Straatsma). 

Mijn overgrootvader was zeeman. Hij schijnt al jong kapitein te zijn geworden. Hij heeft vele jaren 
als commandeur voor rekening van Amsterdammers op de walvis- en robbenvangst gevaren, tot 
hij door jicht geplaagd het moest opgeven. De laatste jaren van zijn leven woonde hij rustig in zijn 
nieuw gebouwde huis in Nes op Ameland. 

Aan deze bekende Amelander commandeur herinnert de Hans Jochemstraat in Nes. Deze 
commandeur op de Groenlandse walvisvaart heeft van 1746 tot 1778 op een walvisvaarder 
gevaren altijd op de Groenlandse vaart met uitzondering van 1752 en 1753 welke jaren hij 
op 'Straat Davis' heeft gevaren. Door jicht geplaagd moest hij op vier en vijftig jarige leeftijd 
thuis blijven en bouwde hij het huis bij de vermaning in Nes deze woning zou gestaan hebben 
op de plaats waar nu de veearts woont, en is in de jaren zeventig  gesloopt. Door Germ de 
Jong werd dit huis op het doek vereeuwigd. Echter op dit doek zijn de gevelankers aangege-
ven en laten het jaartal 1753 zien.   

Mijn grootvader JELLE HANSZOON SCHUTT, geboren op 6 october 1750, heeft een veelbewogen 
leven geleid. In 1760 is mijn grootvader met zijn vader als scheepsjongen naar Groenland 
gevaren, dus hij was pas 9 1/2 jaar. Hij bleef in de jaren 1761, 62, 63 en 64 dezelfde rang houden. 
In 1765 voer hij al als matroos, op welke reis hij bij de vangst van 4 walvissen als roerganger 
fungeerde. In 1766 werd hij opperroerganger en harpoeneerde hij twee walvissen, waarvoor hij 
van de rederij in Amsterdam 50 gulden kreeg. In 1767 maakte hij als bootsman en in 1768 en 
1769 als stuurman reizen op de Middellandse Zee. In 1770, 1771, 72 en 73 ook als stuurman op 
een Groenlandvaarder uit Hamburg, 1774 als kapitein op een Russisch galjoen, groot 430 lasten, 
1775 op een reis van Archangel naar Amsterdam kregen ze, terwijl ze bij Texel vast verankerd 
lagen, zo'n hevige storm, dat alle ankers verloren 
gingen, ze liepen tegen de Enkhuizer bank aan en dreven bij Kampen op het strand. De vrouw en 
kinderen van mijn grootvader waren al een paar dagen op het schip. Ze verkeerden allemaal in 
groot levensgevaar, maar door Gods zegen werden allen gered. Het schip ging verloren, maar mijn 
grootvader had door een door hem gemaakte vergissing een grote winst. Zo'n groot schip kan 
namelijk niet met volle lading naar Amsterdam komen. Daarom moest het schip op Texel een deel 
van de lading aan lichtere vaartuigen overdoen. Ze hadden al twee van die vaartuigen geladen, 
waarbij ook de goederen waren die mijn grootvader voor eigen rekening had meegenomen. Toen 
mijn grootvader in Amsterdam aankwam, zei zijn commissionair tegen hem: Schutt, wat moet ik 
met die 3000 gulden doen, die de verzekering uitbetaalt? Wat voor geld? vroeg mijn grootvader. 
Ik kan toch geen geld van de verzekering aannemen, nu ik mijn goederen in goede toestand heb 
geborgen? Dat kan wel, maar dat maakt niets uit. U hebt me opdracht gegeven om het casco voor 
uw rekening voor 3000 gulden te verzekeren. Dat heb ik gedaan. Als uw goederen verloren 
gegaan waren, maar het casco gered was, dan had u geen aanspraak gemaakt op dekking. 
Omgekeerd hebt u uw goederen gered en u krijgt bovendien het geld. In 1776 was hij weer 
schipper op een vlaggeschip, groot 430 lasten, genaamd "Vrouwe Catharina", eigendom van 
Hendrik Hendriks van Zaandam. Omdat die heer in 1780 stierf, werd het schip verkocht. Met dit 
schip heeft mijn grootvader snelle en gelukkige reizen gemaakt. In 1781 werd mijn grootvader 
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naar Noorwegen, naar Randalen Eiland Tromsoe gestuurd, waar het Hollandse vlaggeschip, 
genaamd "de broers van Amsterdam" ondersteboven op het strand lag om het weer overeind te 
krijgen. Daarvoor moest hij echter in 1782 naar Amsterdam terug om nieuwe masten aan te 
schaffen. Dit duurde tot 2  
 

Het hier genoemde schip >de Broers van Amsterdam= moet zijn >de Beurs van Amsterdam= 
Schipper op dit schip was Aucke Nagtegaal van Ameland . Welke met zijn bemanning tussen 
de Romsdalse eilanden de dood vond. De berging van dit schip werd door Jelle Hansz. Schut 
zeer kundig uitgevoerd. (brief van J.H. Nagtegaal te haarlem.)  

februari 1783. Toen het schip in vaarbare toestand was gebracht, kwam hij op 1 juni met het schip 
naar Amsterdam. Daar werd het schip op de helling vertimmerd. Van 1784 tot 1794 heeft het 
gelukkige reizen gemaakt. Hoewel het schip voor Spaanse rekening van Cadiz naar Engeland 
zeilde, werden ze door een Frans lijnschip met 84 kanonnen op 4 januari 1795 gekaapt. De 
bemanning werd als krijgsgevangenen naar het oorlogsschip gebracht en het schip van mijn 
grootvader werd in brand gestoken. Het Franse oorlogsschip daarentegen verkeerde in een 
slechte staat en de bemanning moest voortdurend pompen. De lekkage nam van tijd tot tijd toe, 
zodat het water in het schip steeds hoger steeg. Behalve mijn grootvader en zijn bemanning 
waren er nog drie Hollandse bemanningen als gevangenen aan boord. Ze hebben er allemaal het 
hunne toe bijgedragen om met pompen en hozen het schip boven water te houden, want de 
Fransen waren uitgeput en wilden niet meer werken. Toen de nood het hoogst gestegen was, 
werd er krijgsraad gehouden. Of de officieren niet wisten waar ze waren, of dat het een andere 
reden had, maar nadat er krijgsraad gehouden was, werd de koers van het oorlogsschip gewijzigd 
en werd er inplaats van naar de Franse kust toe, er vandaan gevaren. Daarom gaf mijn grootvader 
de Fransen door alle mogelijke tekens te kennen, dat hij hun gedrag afkeurde. De admiraal, wiens 
aandacht getrokken was, vroeg, of er niet iemand op het schip was, die kon vertalen wat de 
Hollander wilde. Er was een Vlaamse matroos, die vertaalde, dat het schip nu naar de Engelse 
kust koerste. De afstand er naartoe was te groot, want als het water zo bleef binnenstromen, zou 
het schip veel vadems onder water zijn voor er land kon worden bereikt. Er werd weer krijgsraad 
gehouden, waarbij ze mijn grootvader raadpleegden. Mijn grootvader wees hen op de kaart een 
baai, die ze naar hij hoopte konden bereiken. Het schip was verloren, maar dan konden de mensen 
gered worden. Daarna gaf de admiraal mijn grootvader orders om alles te doen wat hij dacht dat 
zou kunnen dienen om de bemanningen te redden. Zijn eerste daad was, dat hij alle zware 
voorwerpen: kanonnen, kogels en veel kettingen over boord liet gooien. Eerst was de Franse 
bemanning, die uit 800 man bestond niet bereid om gevolg te geven aan de bevelen van mijn 
grootvader. Maar toen ze zagen, dat de Hollanders alle bevelen uitvoerden, sloten ze zich erbij 
aan en werkten uit alle macht mee. Zo slaagde mijn grootvader erin om het schip op 28 januari 
1795 in de baai van Paroox bij vloed op het strand te zetten. Omdat het transport van de 
gevangenen niet zo snel ging als dat van de bemanning, kwam de bemanning eerst door de steden, 
waar de gevangenen later doorheen moesten of moesten overnachten. De bemanningen prezen 
het werk van de Hollanders. Ze zeiden, dat zij hun leven hadden gered. Dat maakte, dat de 
gevangenen niets te lijden hadden van de burgers. Ze werden niet in de gevangenis 
ondergebracht, maar in de huizen van de burgers. Zo kwamen ze langzamerhand in Lemballe, 
waar ze tot 5 juni bleven. Eerst kregen ze stadarrest, later mochten ze tot een mijl buiten de stad 
wandelen. Op 5 juni kregen ze hun vrijheid terug en reisden naar Amsterdam, waar ze 17 juni 
gezond en wel aankwamen. In 1796 kocht mijn vader een "Schmuckschiff" (Smakschip) 
groot 45 lasten, dat hij tot 1801 gebruikte. Toen verkocht hij het weer omdat hij de zeevaart door 
het voortdurende oorlogsgevaar moe geworden was. Hij besloot aan land te blijven. Om iets te 
doen te hebben, kocht hij een trekschuit, maar op 1 februari verkocht hij die weer. Omdat hij zijn 
vermogen in staatsobligaties belegd had, waarvan het grootste gedeelte verloren ging toen 
Napoleon de heerschappij over Holland verkreeg en hij als gevolg daarvan het vertrouwen in 
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staatsobligaties verloor, omdat volgens zijn mening de staat zo'n hoge schuldenlast niet kon 
dragen, liet hij tweederde in het grootboek bijschrijven, waarvan er jaarlijks enkele afgelost 
werden. Het resterende eenderde gedeelte werd met 3% rente betaald. De Spaanse obligaties 
werden volkomen waardeloos en uit Rusland kon twee jaar geen rente betaald worden, omdat ze 
geïsoleerd waren. Maar nadat Napoleon overwonnen was, werd niet alleen de achterstallige 
rente, maar ook rente op rente betaald. Dat laatste werd door middel van premieloten gedaan. 
Doordat zijn vermogen zo verscheurd was, moest de oude proberen om iets bij te verdienen. Op 
12 november 1810 accepteerde hij een baan als boekhouder in een zeepziederij in Monnikendam, 
waar hij op 19 september 1815 weer mee stopte. Op 28 november 1817 werd een maatschappij 
gesticht die zich op de haringvangst wilde toeleggen. Mijn grootvader werd tot medevennoot en 
boekhouder gekozen. Helaas gingen de zaken heel slecht. Daarom trad mijn grootvader in 1820, 
nadat de uitrusting in orde was, af als boekhouder. In 1822 zijn de drie haringschepen verkocht 
en werd de maatschappij met een verlies van 45000 gulden ontbonden. Sinds 1820 heeft mijn 
grootvader geleefd zonder zaken te doen. In 1825 stierf zijn vrouw, mijn grootmoeder. Ze werd 
in de gereformeerde kerk in Monnikendam in rij 18, graf 16 bijgezet, waar mijn grootvader zelf 
op 27 december 1827 zijn laatste rustplaats heeft gevonden. 
 
Mijn vader JAN JELLES SCHUTT is op 3 november (1777) in Nes op Ameland geboren. Toen hij 
acht jaar was, is hij als scheepsjongen met zijn vader naar zee gegaan en van 1785 tot 1789 is hij 
dat werk blijven doen. Daarna is hij in 1790 een jaar bij een onderwijzer in Nieuwendam naar 
school gegaan. In 1791 weer met zijn vader als matroos uitgevaren en tot 1795 bij zijn vader 
gebleven. Hij is met hem als gevangene op het eerder vermelde Franse oorlogsschip gekomen 
waarbij hij alle voorkomende gevaren en zware arbeid heeft meegemaakt. Daarbij heeft hij een 
zware verkoudheid opgelopen. Hij is als zieke per wagen naar Lemballe vervoerd, maar toen de 
gevangenen vrijgelaten werden, kon hij met zijn vader naar Amsterdam terugvaren. Omdat mijn 
grootvader toen een "Schmuckschiff" (Smakschip) kocht, had mijn vader geen zin om langer bij 
hem te blijven. Hij ging naar Hamburg en maakte diverse reizen als bootsman en stuurman, ook 
een reis als scheepskok. Gewoonlijk was hij 's winters thuis op Ameland, waar hij zich in het 
voorjaar verloofde. In december 1801 reisde hij met zijn verloofde naar Buiksloot waar zijn 
ouders woonden om daar te trouwen, waarbij zijn ouders voor een grote bruiloft zorgden. Direct 
daarna reisden mijn ouders naar Amsterdam, waar ze medio december aankwamen en hun eigen 
huishouden stichtten. Op 11 november 1802 werd ik geboren. Omdat het in de winter van 
1802/1803 hard vroor en er bovendien buitengewoon veel sneeuw gevallen was, had mijn 
moeder een zware kou opgelopen waardoor ze ernstig ziek werd. Omdat mijn vader begin maart 
met een vissersboot naar Hamburg moest om zijn baan op een Hamburger brik met kapitein E. 
Meyer als stuurman te beginnen, had mijn moeder niet voldoende verzorging. Het gevolg was dat 
ze op 29 augustus de geest gaf. Ik was net een hulpeloze wees, mijn moeder dood en mijn vader 
op volle zee naar Archangel. Maar de ouders van mijn moeder en twee getrouwde zusters van 
mijn vader zorgden voor me en hebben me tot 1805 bij zich gehouden. In die tijd is de brik waarop 
mijn vader als stuurman voer wegens een blokkade van de Elbe de Eider opgevaren. Nadat de 
lading in Tönning gelost was, is hij met het lege schip naar Friedrichstadt gezeild, waar hij 
winterkwartier maakte. Bij die gelegenheid maakte mijn vader kennis met de maagd Maria 
Claassen, dochter van de kopersmid Hinrich Claassen en vrouw Maria geb. Thomsen, waarmee 
hij op 2 oktober 1804 trouwde. Ze had met haar zuster een klein stalletje met koopwaar. Die 
zuster, Grietje Claassen, had van haar tante Grietje Thomsen het huis, waarin ze een kleine 
Hollandse handel met hoofdzakelijk linnen dreef, geërfd. Mijn vader kocht zijn schoonzusje uit en 
nam de gezamenlijke zaak over. Na opname van de voorraad betaalde hij haar het toekomende 
deel contant uit. Doordat de Elbe geblokkeerd was, kwamen veel grote schepen de Eider op en 
omdat er niet voldoende plaats was in de haven van Tönningen, kwamen veel grote schepen naar 
de haven van Friedrichstadt toe. Omdat mijn vader zeeman en Hollander was - de meeste 
Hamburger schepen hadden in die tijd Hollandse kapiteins en stuurlui - kreeg mijn vader meteen 
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veel aanloop. Zijn zaak kwam tot grote bloei. Omdat hij de tijd met veel energie en wijze 
zuinigheid benutte, was hij spoedig een welgesteld man. Daarbij was hij graag gezien bij hoog en 
laag. In 1805 werd hij al tot diaken gekozen. In dit jaar kwam mijn tante Stijntje Jelles geb. Schutt, 
getrouwd met kapitein Cornelis Kat, met een gehuurde vissersboot van Ameland hierheen. Ze had 
twee van haar kinderen bij zich en ze nam mij ook mee om me bij mijn vader af te leveren. De 
zaak van mijn vader bleef goed gaan tot 1813, toen lagen er nog maar weinig Hollandse 
kofschepen en "Schmuckschiffe". Overal lagen de zaken doordat er grote oorlogen waren, stil. Op 
10 december 1813 kwam generaal Tettenborn met een regiment Kozakken aan. Mijn vader werd 
als voormalig zeeman vaak gevraagd om de Kozakken over de Eider te brengen. Er werden drie 
schipbruggen over de Eider aangelegd, eentje bij Bargen, een tweede bij Honerfär en de derde bij 
Lexfähr, waarbij mijn vader opdracht kreeg om de leiding op zich te nemen. Het was een sterk 
bewogen, onrustige tijd, maar voor zover ik het kan beoordelen was het voor de stad geen slechte 
tijd. Het hoofdkwartier was hier in Friedrichsstadt. De kleine burgerij leefde er helemaal van voor 
zover het mondvoorraad betrof. De arbeidersstand verdiende goed bij de aflevering in de 
omgeving, waarbij menig "Speciethaler" (een bepaalde munt) afviel. Kleermaker en schoenmaker 
hadden het druk, ze deden geen slechte zaken. Degenen die linnen, leder, graan en hout leverden, 
kwamen ook goed aan de kost, niemand leed schade. Erger werd het in de jaren 1815 tot 1818, 
toen de Deense staat bijna bankroet was, zodat de bankbiljetten van 5 Thaler voor een Schilling 
te krijgen waren. Later werd de rijksbank in Kopenhagen opgericht. Als fundament werd het hele 
land, alle hypotheken, landerijen en huizen met 5% van de taxatiewaarde belast. Deze vordering 
kwam op de eerste plaats, zodat alle vroegere afspraken er na kwamen. Het gevolg was, dat alle 
hypotheken waardeloos werden en zo in prijs daalden dat de beste hooilanden per Demath voor 
tweehonderd of honderd mark of minder verkocht werden.(een Demath is 216 vierkante Rute (= 
ca.3.8 m à 16 Hamburger voet). De huizen in de steden werden tegen elk bod van de hand gedaan. 
Het geld leek wel verdwenen, ik weet dat grootgrondbezitters, hoewel ze maar weinig schulden 
hadden, geen 30 mark konden lenen. Ik heb de beste jonge Deense paarden voor 40-60 Thaler 
gekocht, paarden die vandaag 1000 tot 1500 Mark kosten. Zo ging het met alle producten van het 
land, tarwe 6 Mark, rogge 3 Mark, gerst 2.50 Mark, haver 1.50 Mark, alles per ton. Om niet 
helemaal stil te zitten en zo mogelijk iets te verdienen, kocht mijn vader wat graan en twee 
ladingen raapzaadkoeken, waarmee ik naar Holland, naar mijn grootouders van vaderszijde werd 
gezonden die in Monnikendam woonden en waar ik zelf twee jaar ben geweest. Maar het verging 
mijn vader slecht bij die handelsondernemingen, er moest geld bij. In 1815 werd mijn vader tot 
raadslid gekozen, bevestigd door de koning en zonder dat hij erom gevraagd had, kreeg hij het 
Ingdoraadsrecht toebedeeld, waarin ik, zijn zoon, ook begrepen was. In 1817 kreeg mijn vader de 
post van stadspenningmeester, die hij tot 1844 heeft bekleed. Omdat zoals al gezegd de tijden 
slecht waren en de handel volledig lam lag, begon mijn vader land te kopen om zijn geld veilig te 
beleggen. In korte tijd wist hij 180 Demath bijelkaar te krijgen en wel op de Herrenhallig een 
boerderij groot 62 Demath à 60 Mark en een andere boerderij groot 56 1/2 Demath à 76 Mark, 
beide erfpacht met canon, 10 Demath op Gunsbüttel, volgens de boeren een van de beste boerde-
rijen in Eiderstedt, à 220 Mark, een net zo goede boerderij in Freesenkoog, 6 1/2 Demath à 240 
Mark, in Peterskoog 7 Demath, in Geertkoog 22 Demath à 400 Mark, Schwabstetter Hallig 10 
Demath en op Seebüll 5 Demath à 400 Mark. Dit land werd door mijn vader met ossen beweid en 
hoewel het vette vee ook voor erg lage prijzen werd verkocht, kon mijn vader van zijn geld toch 
nog 8 tot 10% rente trekken. Deze trieste tijd duurde tot 1830, van toen af aan steeg de 
conjunctuur voortdurend, zelfs tot een ongelofelijke hoogte, zodat mijn zuster en ik onze 
landerijen in de jaren 1881-1882 voor tot ongeveer 2000 Mark, nu 2400 Reichsmark, hebben 
verkocht. Mijn zuster verkocht in 1871 haar boerderij op de Hallig voor 600 Mark à Demath, 
waarvoor nu 5-600 Thaler à Demath wordt gevraagd. 
Ik heb wat breed uitgeweid over deze landgeschiedenis om er op attent te maken hoe de tijden 
kunnen veranderen en dat men bij slechte tijden nooit de moed moet verliezen, wetende dat het 
zal veranderen. Maar men moet vooral niet overmoedig en lichtzinnig worden als het geld rijkelijk 
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binnenstroomt. Als mijn vader de eerste tijd dat hij hier was niet met wijsheid en matigheid 
gebruikt had, dan zou het hem net zo zijn vergaan als vele anderen. In het geloof dat het altijd zo 
zou blijven, maakten ze meteen alles op wat ze verdienden. Toen de klap kwam, was er gebrek en 
armoede in huis. In 1820 werd mijn vader tot burgemeester van de stad gekozen. Na zijn 
installatie gaf hij een groot feestmaal, waarvoor behalve de gemeenteraad alle notabelen van de 
stad uitgenodigd waren. In 1824 werd mijn vader door Zijne Koninklijke Majesteit Friedrich de 
zesde de orde van Ridder van Danebrog verleend. Het jaar 1834 was voor mijn ouders en mij een 
groot rouwjaar, omdat mijn oudste zus Martje Jansson Schutt op 8 januari en direct daarna op 13 
januari mijn tweede zuster Maria Jansson Schutt naar Gods wijze raad werden thuisgehaald. Ze 
stierven beiden aan roodvonk. Dit verlies was op het eerste moment een klap voor mijn vader 
waar hij niet overheen leek te komen. We waren bang, dat het voor hem ook ernstige gevolgen 
zou krijgen. Maar doordat mijn jongste zusje Grietje, die gebrekkig en uiterst zwak was, herstelde 
en beter werd, werd als zijn denken op het behoud van deze enige dochter gericht. De Heer gaf 
zijn zegen, wat vader kracht gaf en waarna hij zich met kinderlijke overgave in des Heren wijsheid 
schikte. In 1842 maakte mijn vader met mijn zusje Grietje een plezierreisje naar Holland, waar 
destijds nog drie zusters van hem leefden om hen en nog veel familieleden nog eens te zien en te 
spreken en een rondrit door Holland te maken om land en mensen te leren kennen. In 1844 werd 
hij voor een jaar tot lid van de landsvertegenwoordiging gekozen. Nadat dit jaar afgelopen was, 
bedankte mijn vader, hij wilde niet herkozen worden, omdat niet naar het welzijn van het volk, 
maar naar losmaking van Denemarken werd gekeken. Het werd steeds onrustiger tussen de 
burgers en in de colleges, er werden in het openbaar schimpredevoeringen tegen Denemarken en 
onze koning gehouden. Eerst namen de bewoners van het platteland en de stad er weinig notitie 
van, maar er werden steeds meer openlijk redevoeringen gehouden. Een zekere Thiedemann van 
Johannisberg bij Tönning schreeuwde op het marktplein van Friedrichsstadt: de koning heeft ons 
bedrogen. Wij moeten alle belastingen betalen en de Denen geven niets uit. Het opperste 
gerechtshof in Schleswig, waar die Thiedemann wegens  majesteitsschennis was aangeklaagd, 
sprak hem vrij omdat het geen majesteitsschennis was. Daarna werden de bewoners steeds meer 
opgewonden. Af en toe kwam het tot revolutionaire opstootjes. 
Omdat mijn vader als oude man niet meer de nodige kracht en energie bezat om zijn post te 
bekleden, vroeg hij om ontslag, wat in 1848 werd ingewilligd. Van toen af aan leefde hij rustig en 
tevreden met zijn dochter Grietje Jansson Schütt. In 1850 werd de stad door Deense militairen in 
een vesting veranderd en bezet. Op 29 september werd de stad door de Duitsers gebombardeerd 
door een batterij die bij het veerhuis aan de Ditmarscher kant gelegerd was. Bovendien lagen er 
drie kanonneerboten naast de veerpont aan de Oostkant voor anker. Bij het Chausseehuis, bij de 
Ziegelhoeve en bij de Dragerdijk waren ook batterijen gelegerd, van waaruit de stad werd bescho-
ten. In het begin werd hoofdzakelijk een vreselijk vuur van kogels en granaten op de voor de stad 
door de Denen aangelegde verschansingen en verdedigingswerken geopend, wat tot aan de 
duisternis werd voortgezet. De aarde beefde bij de bijna onafgebroken voortgaande kanonnade. 
Veel ramen sprongen door de sterke luchtdruk. Maar niet alleen de verschansingen ontvingen de 
regen van kogels en granaten. De stad werd in sommige buurten ook zwaar getroffen. Diverse 
inwoners verloren hun leven of gezonde ledematen. 's Avonds werd er door de gemeenteraad via 
een afgezant een schrijven aan de betreffende commandant gezonden, waarin hij in kennis werd 
gesteld dat niet alleen beschadigingen aan de stad veroorzaakt waren, maar ook de dood of 
verwonding van mannen, vrouwen en kinderen. Er werd gevraagd om de stad te sparen. 
Maandagmorgen werd huis aan huis aangezegd, dat vrouwen en kinderen de stad konden 
verlaten, maar dat de mannen achter moesten blijven. Maandags was het heel wat rustiger en we 
hoopten al dat het hiermee gedaan zou zijn, zodat de burgers hun gesprongen ruiten weer lieten 
vervangen. Maar dinsdags veranderde het weer. De ene klap volgde op de andere, het gedonder 
was oorverdovend. Bij het invallen van de duisternis hield het op, maar toen werden er granaten 
naar de stad geworpen. Die vreselijke moord en brand brengende werktuigen zweefden de een 
na de ander over de angstige stad, om in het midden neer te komen en bij het uit elkaar springen 
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dood en verderf te zaaien. Op verschillende plaatsen ontstond brand. Wij burgers kregen orders 
om met spuiten het ontstane vuur te blussen, wat ons die dag nog vaak lukte. Maar op het laatst 
verlamden we. Zodra we op een plaats bezig waren, kwamen er soms 5 tot 6 nieuwe meldingen. 
We dachten niet anders of het was de bedoeling om de stad met de grond gelijk te maken. 
Iedereen moest nu voor zichzelf zorgen want op die manier kon menigeen zijn huis behouden of 
tenminste iets van zijn inventaris redden. Nadat 's avonds een poging om de schansen in te nemen 
afgeslagen was, begon woensdagsmorgen het bombardement weer in volle hevigheid. Nu kregen 
alle burgers toestemming om de stad te verlaten. Velen trokken naar Eiderstedt of Husum, waar 
ze bereidwillig werden opgenomen en gevoed. De donderdag was als het ware een rustdag of 
liever een voorbereiding op de vrijdag. Dat was de verschrikkelijkste van alle dagen voor de nu 
bijna uitgestorven stad, die door de doodsengel was aangeraakt. Nadat het bombardement op de 
verschansingen van de ochtend tot de avond had geduurd, waarbij de boerderijen van Joh. Greve 
en Goos Hof afbrandden, begon een vreselijk bombardement vanaf de batterijen die op de 
Dittmarscher oever opgesteld waren, die vermeerderd waren met nieuw aangekomen batterijen. 
Ook vanuit de batterijen die bij de Drager Dijk en bij het Chausseehaus gelegerd waren, werd op 
de schansen voor de stad in de richting van Stapelholm gevuurd. Het was een formele regen van 
kogens op de stad, waarbij later nog brandraketten kwamen. Nu woedde het vuur in de aan de 
vernietiging prijsgegeven stad. Het greep steeds verder om zich heen, omdat de brandspuiten 
gedeeltelijk onbruikbaar waren geworden. Met het aanbreken van de duisternis begon een hevige 
stormaanval van de Schleswig-Holsteiner op de Deense verschansingen, die steeds herhaald, 
maar voortdurend afgeslagen werd, waarbij vanzelfsprekend veel jonge mensen in de bloei van 
hun leven dit leven hebben gegeven. Van de doden die bleven liggen of uit de greppel werden 
opgeraapt, heb ik menigeen zien wegvoeren, die voor het grootste gedeelte in Koldenbüttel 
begraven zijn. Bij dit alles is het merkwaardig dat de kogels ons niet geraakt hebben. Ik zeg voor 
mijn deel dat God zijn beschermende hand boven ons heeft gehouden, zodat de kogels ons niet 
konden raken. Toen ik met mijn brandspuit naar het veerhuis gecommandeerd werd, kwam een 
Deense officier naar me toe en zei: Meneer Schutt, u moet ervoor zorgen, dat het vuur hier snel 
gedoofd wordt, want hier moet iets worden aangelegd wat ze daarginds niet mogen zien. Het 
gebouw was gedeeltelijk vakwerk en het meeste hout bestond uit grote dubbele deuren. Nu werd 
er naar deze plek niet alleen met kanonnen, maar ook voortdurend met geweerkogels geschoten, 
zodat we zelf aan groot gevaar waren blootgesteld. Ik onderzocht het brandende object en vond, 
dat we het gebouw heel gemakkelijk behouden konden, als we alle deuren eruit trokken. Ik sprak 
er met de spuitmeester over en vroeg hem of hij het aandurfde om met mij de deuren eruit te 
tillen. We waren vanaf de kant aan sterk geweervuur blootgesteld, maar daar mochten we niet 
aan denken. We moesten goed opletten wanneer ik zei dat toegepakt moest worden, anders 
maakten we elkaar ongelukkig en konden we nog lang blijven staan. We durfden het aan, 
verbrandden onze handen een beetje maar kwamen er verder goed vanaf. De man die de pijplei-
dingen vasthield, moest de leiding even neerleggen. Een soldaat pakte hem op waarbij zijn hand 
meteen door een kogel werd getroffen. Maar verder is niemand van de burgers die met het 
spuiten bezig waren en voortdurend onder een zware kogelregen stonden, gewond. Bijna de hele 
voorstad met de mooie gereformeerde kerk, het raadhuis, het tolhuis en veel andere gebouwen 
naast het Eiland lag in puin. In het begin kon je je moeilijk oriënteren. De Oost-en Westkant van 
de markt staat nog overeind, ook al zijn de meeste huizen min of meer sterk beschadigd, wat ook 
voor de rijen huizen langs de Mittelburggraben geldt, waar het huis van de Rector en de Lombard 
afgebrand zijn. In de achterstad hebben de kogels en granaten grote verwoestingen aangericht en 
vaak de huizen bijna onbewoonbaar gemaakt. De ellende en het verdriet was grenzenloos. Maar 
er kwam gauw broederhulp. Vanuit alle omringende plaatsen kwamen hele wagens vol 
levensmiddelen enz. Dat was voor het moment het beste, want in de stad was voor geld niets te 
krijgen. Later kwamen er van heinde en verre hulpgelden binnen. Zijne Majesteit koning 
Friederich de zevende schonk de stad een bedrag van 100.000 Reichsbankthaler om onder de 
inwoners te verdelen, zodat, nadat iedereen zijn huis weer herbouwd had, de geldelijke schade 
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niet zo groot was. Erger was het voor diegenen wiens huis kapotgeschoten, maar niet verbrand 
was, want de brandverzekering betaalde niets uit, dus moesten ze hun schade zelf dragen. Van de 
burgers waren 10 personen doodgeschoten en 15 gewond. Er waren 137 huizen afgebrand. 
Beschadigd waren 285 huizen, een korenmolen, een runmolen en verscheidene gebouwen, 
bruggen en kerken. De geschatte waarde hiervoor bedroeg rond 600.000 mark. De twee huizen 
van mijn vader met een groot magazijn, alsmede de huizen van mijn zwager Senator Thomsen en 
de eigenaar van een bakkerij, C.F. Grosskreutz zijn afgebrand. Mijn huiis bleef - God zij dank - voor 
het vuur gespaard, hoewel er, behalve kanonskogels, een grote granaat op de grond van mijn 
kantoor viel, heel wat schade aanrichtte, maar gelukkig geen brand veroorzaakte. Een 
granaatkartets moet op het dak ontploft zijn, omdat het omhulsel en 30 geweerkogels op mijn 
zolder vielen... 
In 1851 liet mijn vader op de twee brandplekken een mooi groot huis bouwen, waarbij hij de 
architect Martens uit Kiel als leider van de bouw inschakelde. Vanaf 1851 leefde mijn vader 
zonder enige bezigheid voor zijn plezier, hij maakte af en toe een reisje. In 1857, zijn 80ste 
levensjaar, maakte hij met mijn zuster Grietje en vier van mijn kinderen nog een reis naar de Harz, 
waarbij hij nog te voet een berg beklom. Na die tijd werden zijn krachten geleielijk minder. In mei 
1860 werd hij zo zwak, dat hij in bed moest blijven. Op 6 juni werd hij door een zachte dood door 
Onze Lieve Heer thuisgehaald, om zijn bewogen leven naar we hopen en geloven in te ruilen voor 
een beter bestaan in Gods rijk in de hemel. 
Tot slot wil ik nog zeggen: mijn vader was een sterke, eerzuchtige man, die niet alleen aan zichzelf 
dacht. Het welzijn van de stad en van de gemeente lag hem aan het hart. Hij was altijd bereid om 
met raad en daad te helpen. Zijn hand en zijn hart waren altijd open om goed te doen. Hij was een 
mensenvriend in de ware zin van het woord. 
Van mij, de schrijver van dit boek, is weinig mede te delen. Ik, JELLE JANSZOON SCHÜTT, zoon 
van Jan Jelles Schutt, destijds stuurman op een Hamburger brik, later burgemeester van 
Friedrichstadt, ridder van Danebrgo, en mevrouw Elten, geb. Eesges, ben 11 november 1802 in 
Nes op Ameland geboren. Zoals ik al verteld heb, stierf mijn moeder aan een zware kou op 29 
augustus 1803. Toen was ik een klein hulpeloos kind, de moeder gestorven en de vader op zee. 
Hoe ik bij mijn vader in Friedrichstadt kwam, heb ik al verteld. Hij heeft mij met grote blijdschap 
opgenomen. Nadat hij mij in de kajuit van mijn oom andere kleren had aangetrokken, nam hij me 
op de arm en droeg me naar zijn huis. Daar ben ik tot voorjaar 1815 gebleven, toen stuurde mijn 
vader me met een bij het huis behorende schip, kapitein Claus Hennings, met een lading 
lijnkoeken naar Monnikendam, naar mijn grootouders, waar ik tot augustus 1816 gebleven ben 
en de Hollandse taal heb geleerd. Dat was dan ook alles wat ik daar geleerd heb want behalve van 
een beetje Frans kon ik van niets op deze school profiteren. Met rekenen was ik verder dan mijn 
leraar, zodat deze twee jaar voor mijn wetenschappelijke ontwikkeling verloren gingen. Maar 
voor mijn zedelijke en religieuze ontwikkeling waren ze van heel groot belang. Bovendien waren 
het de vrolijkste jaren van mijn kindertijd. Ik was het enige kind in huis, daarbij nog de enige zoon 
van de enige zoon van mijn grootouders. Ik was het lievelingetje van iedereen. De twee jaar voor 
mijn doop ging ik naar de handelsschool. In 1818 ging ik naar dominee Jacob van der Smissen ter 
voorbereiding op doopcatechisatie, op 19 maart 1819 ontving ik de Heilige Doop en werd ik als 
lid in onze Doopsgezinde Gemeenschap opgenomen en toegelaten tot het Heilig Avondmaal. Van 
toen af aan tot 4 mei 1832 heb ik in de veelomvattende zaken van mijn vader meegewerkt. Op 4 
mei ben ik voor mezelf begonnen en wel in bouwmaterialen, waarvan hout het belangrijkste was. 
Op de avond van diezelfde dag ben ik door dominee Jacob Mannhardt in het huwelijk verbonden 
met Magdalene geb. Thomsen, met wie ik al jaren verloofd was. Ze was de dochter van raadlid 
Gerrit Thomsen en mevrouw Regina geb. Lammertz. Ondanks dat we geen van beiden veel 
bezaten, we onze uitzet dus tot het allernoodzakelijkste moesten beperken, hebben we nooit 
gebrek leren kennen. Met hoe weinig we in het begin tevreden waren, blijkt uit het feit dat we ons 
huis voor 90 Mark konden inrichten. Een eigen bed en wat linnengoed brachten we allebei mee. 
We werkten van vroeg tot laat op onze zaak en waren blij, dat we zelfstandig waren geworden. 
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Wat onze zaak betreft, hadden we, door Gods zegen, een voortdurende vooruitgang met goede 
verdienste. Op 6 februari 1833 werd een dochter geboren, die we naar mijn stiefmoeder Eltjen 
Maria noemden. Op 7 oktober werd een zoon geboren die we naar mijn vader Jan Jelles Schutt 
noemden. De dertiende, 
's morgens om 2 uur, liet mijn vrouw me door de baker roepen en zei: laat gauw de dokter halen. 
Als ik geholpen kan worden, moet het direct gebeuren. Omdat ze dat met een opgewekte stem zei, 
dacht ik, dat er geen gevaar was en zei: 'Moeten we niet wachten tot het dag is? Nee, het moet 
onmiddellijk. Toen ging de baker naar de dokter, dokter Versmann, die haar op de voet volgde. 
Hij zei dat hij niet geloofde dat er gevaar was, maar hij vroeg om er een collega, dokter Edlefsen, 
bij te halen omdat hij, Versmann, zoveel pech in onze familie had gehad. Toen hij kwam en ik hem 
vroeg, zei hij: ik ben bang, dat de krachten van uw vrouw te snel op zijn, daarom is het ergste te 
vrezen. Helaas was het waar, 's middags om 4 uur stierf ze. Behalve als ze inwendige krampen 
had, was ze volledig bij bewustzijn en zei tegen me: ik had graag bij je gebleven, maar de Heer 
heeft anders beslist, trouw alsjeblieft gauw weer, want zonder vrouw kan je zaak niet blijven 
bestaan en mij doe je er geen verdriet mee. Maar als het kan, zorg voor een goede moeder voor 
onze kinderen. Twee uur later gaf ze de geest. Het was een harde klap voor me. Toen ik haar op 
16 oktober naar haar laatste rustplaats begeleidde, lag ik met mezelf overhoop. Toen ik later 
alleen in mijn kamer door diep verdriet overmand in tranen uitbarstte, greep ik naar ons 
stichtelijke dagboek van Bogatzky en las de spreuk van de dag.  Iets beters bestond er niet voor 
me, het was of de Heer zelf tegen me zei: Wees getroost en wees niet bang, Ik zal bij je zijn! Toen 
vermande ik me en voelde me gesterkt. Natuurlijk kwamen er nog vaak bange, pijnlijke uren, die 
me dreigden te verstikken, maar ik wist tot wie ik me moest wenden en overwon alle angst en 
zorgen. Mijn zoontje, dat nu moederloos was, zoals ik zelf vroeger, gaf ik tegen betaling aan de 
borst van een buurvrouw, die kort voor die tijd een jongetje gebaard had, wat eerst heel goed 
ging. Maar op een dag, eind maart, ging de vrouw te voet naar Drage om haar moeder te bezoeken. 
Of ze nu op weg naar huis te hard gelopen of teveel verhit geraakt is, maar daardoor had ze te 
weinig melk. Daarom kookte ze grutten, waarmee ze mijn jongen overvoerde, waardoor hij 
krampen kreeg. Ik werd geroepen, ik waarschuwde een dokter die vond dat ik het kind mee naar 
huis moest nemen. Hij kon me een meisje van goede huize aanbevelen, dat kort geleden bevallen 
was. Ik deed het, maar de spijsvertering was te erg van streek en op 6 april 1835 stierf het kind. 
Om tot een tweede huwelijk te komen, geloofde ik niets beters te kunnen doen om de laatste wens 
van mijn overleden vrouw in te willigen dan haar zuster ertoe over te halen om de plaats van haar 
zuster in te nemen. Ik praatte er met haar over en zei heel eerlijk dat er geen sprake was van 
liefde. Van mijn kant was het een verstandshuwelijk en ik vroeg of ze er onder die omstandighe-
den toe bereid was om mijn vrouw te worden. Ze kende mij en mijn zaak door en door. Ze zei ja 
en op 4 juli werden we door dominee Jakob Mannhardt in het huis van grootmoeder Thomsen in 
alle stilte in het huwelijk verbonden. We zijn heel gelukkig geworden en de Heer heeft ons 
gezegend met twee dochters en zes zonen. Ook in onze zaak ging alles naar wensd, zodat we alleen 
maar konden loven en danken. Op 15 mei 1836 werd een dochter geboren, die we naar mijn 
overleden vrouw Magdalena noemden. Op 16 december 1837 werd een zoon geboren, die naar 
mijn eerstgeboren zoon weer de naam Jan Jelles kreeg. Op 30 augustus 1839 werd een dochter 
geboren, die we naar haar overgrootmoeder Adriane Margaretha noemden. Op 5 januari werd 
een zoon geboren, die we Gerhard noemden, naar de vader van mijn vrouw. In 1840 legde ik een 
kalkoven(kalkbranderij) aan, waarvoor ik van de zogenaamde "verwaarloosde tuin" die voor 2/3 
van de fiscus en voor 1/3 eigendom van de stad was, een halve Demath voor 10 Thaler in erfpacht 
kreeg. Ik liet er twee kalkovens op bouwen, eentje voor het verbranden van steenkalk en eentje 
voor schelpenkalk, waarmee ik heel goede zaken deed. In 1843 liet ik in mijn tuin achter het 
woonhuis een mooi, stevig gebouwd pakhuis bouwen, 52 vierkante voet, 2 1/2 verdieping hoog. 
Op 8 oktober 1843 werd een zoon geboren, die we Heinrich Claasen Schutt noemden. 31 maart 
1845 werd hij ons weer door de dood ontnomen. Mei 1845 werd ik tot gedeputeerde van de 
burgerij benoemd. Op 14 september van hetzelfde jaar werd een zoon geboren, die we weer 
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Heinrich noemden. Op 7 november 1848 werd een zoon geboren die we Jakob Hermann 
noemden. Deze zoon werd op 23 mei 1850 weer door de Heer thuisgehaald. 
Toen kwam het ongeluksjaar 1850 waar van de kant van de Denen de stad van verschansingen 
en batterijen werd voorzien. Dat gaf aan veel handen van de bevolking werk en verdienste. Hoe 
toen van Duitse kant aanstalten gemaakt zijn om de stad in hun bezit te krijgen, heb ik al verteld. 
Mijn beide kalkovens werden door de Denen voor de aanleg van een batterij en een munitie-
opslagplaats gevorderd. Maar toen het bombardement aan de gang was, vielen deze gebouwen 
algauw in puin. Bovendien werd mijn pakhuis gevorderd als legerplaats voor de militairen. 
Permanent vonden 2 compagnieën van 400 man en af en toe drie compagnieën er onderdak. 
Daarvoor werden mijn planken e.d. eruitgehaald en op het kerkhof opgeslagen. Wat de Denen 
voor hun inrichting tot slaapsteden, tafels, banken e.d. benodigden, werd ongevraagd uit mijn 
voorraad gepakt. Bovendien werd menig mooi stuk hout voor brandstof verbruikt. Voor al dit 
gebruik, verbruik en herbouw van de kalkovens, kapotgeschoten molenstenen e.d. werd me door 
een uit de militaire overheid en de huidige gemeenteraad samen gekozen commissie een schade-
loosstelling van 8000 Mark toegewezen. Naar aanleiding van het bombardement van de stad, heb 
ik mijn vrouw en kinderen naar Husum gestuurd, waar ze een woning huurden en tot maart 1851 
woonden. Daar is een zoon geboren op 20 januari 1851, die mijn lieve vrouw Jelle Jansen Schutt 
noemde, onder het motto je hebt acht zonen, het is toch eerlijk dat eentje ervan jouw naam draagt. 
Hier kon ik natuurlijk niets tegen inbrengen. Doordat een concurrent voor mijn houtfirma zich 
hier vestigde, die de aannemers een korting van 2 tot 4% op de prijs gaf van alles wat ze bij hem 
kochten, welke gunst vanzelfsprekend op de een of andere manier ten laste van de 
klanten(eigenaren van de bouw) gelegd werd, stond mijn zaak stil. Daarom ben ik in 1858 gestopt, 
nadat ik eerst mijn oudste zoon de zaak op proef liet leiden om te zien of hij zich in zo'n manier 
van zaken doen kon schikken. Behalve dat de aannemers een aandeel in de winst kregen, moesten 
ze ook getracteerd worden. Mijn zoon voelde niets voor zo'n handelwijze en in plaats daarvan 
stichtte hij een zeepziederij. Ik breidde nu mijn ijzerhandel verder uit, waarbij het me weer goed 
ging. Op 14 mei 1856 is mijn dochter Magdalena met de apotheker Lorenz Wilhelm Marxen 
getrouwd. Op 8 juni stierf mijn vader, waarover ik eerder al nadere bijzonderheden heb vermeld. 
Op 19 september 1860 werd het huwelijk van mijn zoon Jan Jelles Schutt met Maria Magdalena 
Luise Catharina Stamp in ons godshuis gesloten. In 1861 liet ik tussen mijn woonhuis en mijn 
pakhuis een stal en een wagenremise met een verdieping bouwen. Op 30 september 1863 werd 
het huwelijk tussen mijn dochter Elkjen Maria Schutt en de weduwnaar kapitein Peter Julius 
Marxen gesloten. Op 27 mei 1863 trouwde mijn dochter Adriane Margarethe Schutt met dokter 
Martin Gilbert Mannhardt in Hanerau. 
Op 22 december 1866 stierf mijn schoondochter Maria geb. Stamp, ze liet twee zonen achter: Jelle 
Janszoon en Franz Hermann. In 1868 vroeg ik ontslag als gedeputeerde van de burgerij, welk 
ontslag werd ingewilligd. In hetzelfde jaar legde ik op mijn binnenplaats een waterleidingbron 
aan, ongeveer 100 voet diep, die me buitengewoon mooi water leverde en waarna hier voor 
rekening van de stad zes en nog verschillende privéleidingen werden aangelegd. Op 27 maart 
1871 stierf mijn lieve vrouw Regina, geb. Thomsen. Nadat we  
's middags vrolijk het verjaarsfeestje van haar zuster Elisabeth, de vrouw van raadslid Grosskreu-
tz, hadden gevierd, gingen we ook vrolijk naar huis. Maar er stond buiten een harde, koude wind, 
wat erg onaangenaam was. Daarom vroeg ze me een paraplu op te steken, zodat ze wat bescher-
ming kreeg. Ik deed dit. Ik vroeg haar niet te spreken en haar mond stijf dicht te houden en alleen 
door haar neus adem te halen. Maar ze werd zo onrustig, dat ze nauwelijks tien stappen kon doen 
zonder uit te rusten. Eindelijk kwamen we in de buurt van ons huis, waar mijn zoon Gerhard voor 
de deur stond. Ik riep hem. We droegen haar naar binnen door haar op onze armen te nemen. Ik 
waarschuwde onmiddellijk de dokter, maar voor hij kwam, was ze overleden, de dokter dacht 
door een zenuwschok. Dit was voor mij een onherstelbaar verlies. Op 2 april brachten we haar 
sterfelijke omhulsel naar zijn laatste rustplaats op ons Mennonietenkerkhof, waarbij dominee 
Neufeldt in mijn huis een mooie grafrede hield. Ik was op hoge leeftijd gekomen. daarom trok ik 
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me terug uit de zaak, die ik aan mijn zoon Gerhard overdeed, nadat ik voor die tijd al mijn 
kinderen hun moederlijk erfdeel had uitgekeerd. Elk kind kreeg 20.000 Reichsmark, waarmee ze 
in staat waren om een zaak over te nemen. 
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Aantekeningen: 
 
Jan Jelles Schut herv. Gem nes + Eelkjen Eesges Herv. Gem. Nes 13-12-1801 Hg Nes 
Jochum Hans Schut herv. Gem. Nes + Saapke Pijters Lap Herv. Gem. Amsterdam 24-11-1771 Hg 
Nes 

Dit zou niet overeenstemmen met het feit dat de fam. Schut lidmaat waren van de Foppe 
Ones gemeente. 

Cornelis Cornelis Kat Herv. Gem. Hollum + Stijnke Jelles Schut herv. Gem. Nes 28-01-1798 Hg Nes 
uit Sorgdrager Foppe Ones gemeente: 
Pietke Jochems Schut gedoopt 5-11-1796 vertrokken 20-05-1804 
Jan Jelles Schut gedoopt 10-01-1773 vertrokken naar Friedrichstadt 23-07-1804 
Hynka Jelles Schut gedoopt 05-11-1797 vertrokken. naar Amsterdam 30-11-1830 
Pietke Jelles Schut gedoopt 05-11-1796 vertrokken naar Monnikendam 18-11-1840 
Antje Schut en haar dochter Trijntje Sipkes vertrokken 28-03-1893 
Jochem Hansen Schut overleden 1811 Foppe Ones gemeente Nes 
 
Pijtke Jelles  
 


